
Hallo, hallo kinderen van Oebele Hupsakee!!!  

Groot geworden ondertussen – Klein gebleven in mijn herinnering. 

 De zoveelste bijeenkomst alweer... en niet voor niks. De slimme Ria Tammer had nog ergens een 

koffertje vol van die prachtige liedjes van (opgewekte) Harrie en (krullebol) Joop. 

De vaders van ons allen. 

Ook natuurlijk niet te vergeten vadertje Bram. En..... 

De eeuwig jonge Aagje/Wietepiet is nog altijd meezingend aanwezig op jullie op alle feestelijke 

bijeenkomsten. 

Maar wat jammer nou weer... de inmiddels stokoude Koen/je bent ook een oen... ligt nu rustend in 

het Franse groen en is er vandaag helaas niet bij. 

Maar in gedachten zing ik mee, met... te veel om op te noemen, maar als jullie zingen zal dat mee 

vibreren in mijn hart. 

Voor altijd. 

Dank aan jullie allen voor vier heerlijke jaartjes kind kunnen zijn (en blijven).  

Om met de eerste regel van een populaire song uit mijn tiener jaren te eindigen... (Ik zing het nu 

hardop mee terwijl ik dit tik): 

“YOU ARE ALWAYS IN MY HEART 

EVEN THOUGH YOU’RE FAR AWAY...” 

Hulde aan Arjan die dit voor jullie tevoorschijn tovert. 

Heb een heerlijke dag allen en weest allen ook warm omhelsd. 

 

Willem, Koen van Oebele  

 

     

 


