
 

BANG IN HET DONKER 
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10 Bang in het donker 

 

Het is donker en je ligt in bed - allang! 

Er brandt licht op het toilet - en op de gang! 

Flauw ligt het maanlicht op 't kozijn 

Zachtjes, heel zachtjes, wiegt het gordijn 

Het is donker - het is nacht 

Het lijkt alsof de gangdeur lacht 

Het lijkt alsof de kapstok wiebelt 

Er wordt zacht aan je voet gekriebeld 

Is er wat? Is er iemand? ... Iemand in huis? 

Bang in het donker en niemand thuis 

Loopt er iemand op het platte dak? 

Stil, zwijg 

Is dat tikken daar een dikke tak? 

Een kleine twijg? 

Zijn er ook muizen - onder het bed? 

Wat was dat glimlicht bij dat portret? 

Het is donker - het is nacht 

Je ligt in bed en wacht en wacht 

De waslijn trilt, het wasgoed wappert 

Kijk eens hoe dat laken wappert 

Is er wat? Is er iemand? ... Iemand in huis? 

Bang in het donker en niemand thuis 

In de kamer zit een vreemde heer - hij hoest 

In de keuken gromt een grijze beer - zó woest, zo woest! 

Daar loert een tijger vals op de mat 

Wie zit in de ijskast - vraag dat de kat 



Het is donker - het is nacht 

Je ligt in bed en wacht en wacht 

Hoor! ... Zacht stemmen! ... Héél zacht lopen! 

Daar zul je ’t hebben! De deur kniert open! ... 

Eindelijk daar zijn ze dan! Rust in huis! 

Papa en mama zijn eindelijk thuis ... 


