
 

BRUILOFTSLIED WIETEKE EN THEO 

Op 4 april 1970, tussen aflevering 16 en aflevering 17 door, trouwde Wieteke van Dort met Theo 

Moody. Op het huwelijksfeest zongen de mannelijke medewerkers aan Oebele en het koor "Vijftig jaar 

gelee" in een voor de gelegenheid aangepaste tekst. 

Tekst 

Bram van Erkel 

Muziek 

Joop Stokkermans 

Uitgevoerd door 

Willem Nijholt, Ab Hofstee, Herman Vinck, Bram van Erkel, Joop Stokkermans, Harrie Geelen, René 

Sleven, Koor 

 

Aagje is getrouwd 

Die Theo is een boffer 

Maar het is voor ons 

Toch wel een tegenslag 

Wij hoopten stuk voor stuk 

Dat wij een kansje maakten 

En goed beschouwd is het voor ons 

Vandaag een zwarte dag 

Wieteke getrouwd 

Dat vinden wij rampzalig 

Wieteke van Dort 

Wat heb je nou gedaan 

Theo goedbeschouwd 

Ben jij wel wat inhalig 

Waarom haal jij dat kleine vrouwtje 

Nou bij ons vandaan? 

Menige meid leeft in eenzaamheid 

Gelukkig en tevreeën 

Maar als je hiervan beter wordt 

Wee van Dort 

Wee van Dort 

Maar als je hiervan beter wordt 

Moet je 't maar proberen met z'n tweeën 

Het koor is troosteloos 

Gaan wij je nu verliezen 

Want oh je was zo lief 

Zo zorgzaam en attent 

Waarom oh Wieteke 



Moest jij het huw'lijk kiezen 

Terwijl je wist dat jij voor ons 

De Oebele-moeder bent 

Maar wij berusten wel 

Wij weten met z’n allen 

De lokroep van de echt 

Kun jij toch niet weerstaan 

Maar weet oh Wieteke 

Als 't niet meer zal bevallen 

Dan doen wij daar om beurten 

Met zijn allen wel wat aan 

Menige meid leeft in eenzaamheid 

Gelukkig en tevreeën 

Maar als je hiervan beter wordt 

Wee van Dort 

Wee van Dort 

Maar als je hiervan beter wordt 

Moet je 't maar proberen met z'n tweeën 


