
 

Tijdens  de reünie op 12 januari 2011 zong regisseur Bram van Erkel begeleid door Joop Stokkermans 

op keyboard een speciaal voor de gelegenheid geschreven lied. Beelden van dit optreden zijn te zien 

aan het slot van het programma TV Monument dat Han Peekel over Oebele maakte. 

DENKEND AAN OEBELE 

Tekst 

Bram van Erkel 

Muziek 

Joop Stokkermans 

Uitgevoerd door 

Bram van Erkel (met bijval van alle Oebelaars) 

 

Denkend aan Oebele hoor ik de wijsjes 

Zie ik de kamer waar Henk dirigeert 

Banken vol kinders, voor 't merendeel meisjes 

En hoe tante Iet daar doortastend regeert 

In plat Amsterdams komen woorden voorbij 

Wat waren dat heerlijke uurtjes voor mij 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Een naam die ik nooit van mijn leven vergeet 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Het fijnste programma wat ik ooit deed 

Denkend aan Oebele zie 'k hunkerende ogen 

Van krijg ik die rol dan misschien deze keer 

Wanneer zou ik ook eens een scènetje mogen 

Waarom krijgen anderen altijd die eer 

Hoe komt het nou toch dat niemand me ziet 

't Zijn altijd de lieverdjes van tante Iet 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Een naam die ik nooit van mijn leven vergeet 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Het fijnste programma wat ik ooit deed 

Denkend aan Oebele beleef ik de dagen 

Daar op de vloer van Studio Twee 

Geniet ik van de doldwaze hupsakee rage 

Zing ik de liedjes wat weemoedig mee 

Die Oebelekoppies zo bruisend actief 

Wat hadden de kijkertjes thuis ze toch lief 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Een naam die ik nooit van mijn leven vergeet 



Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Het fijnste programma wat ik ooit deed 

Denkend aan Oebele voel ik de warmte 

Iedere maand dan was die er weer 

Met Aagje en Koen, Augustus en Paulus 

De kind'ren van 't koor in een jolige sfeer 

De teksten van Harrie en Joop zijn muziek 

Die bruisende mix maakte Oebele uniek 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Een naam die ik nooit van mijn leven vergeet 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Het fijnste programma wat ik ooit deed 

Denkend aan Oebele dan hoor ik soms even 

De stem die zo vaak zei dat is geen punt 

Problemen bestonden niet voor René Sleven 

Helaas was hem niet zo'n lang leven gegund 

Hij regelde alles, 't was echt ongehoord 

Denk alleen maar aan die wedstrijd met Feijenoord 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Een naam die ik nooit van mijn leven vergeet 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Het fijnste programma wat ik ooit deed 

En als ik hier energiek sta te zingen 

En de oudjes van 't koor doen enthousiast mee 

Dan beleef ik opnieuw al die heerlijke dingen 

Zoals die gebeurden in Studio Twee 

Maar het mooiste wat mij daar toch overkwam 

Dat jullie me allemaal noemden: oom Bram 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Een naam die ik nooit van mijn leven vergeet 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Het fijnste programma wat ik ooit deed 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Een naam die ik nooit van mijn leven vergeet 

Oebele, Oebele, Oebele, Oebele 

Het fijnste programma wat ik ooit deed   


