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Aagje De zon is wit, de zee is blauw 

Mijn benen bakken zachtjes bruin en 

Hoe gaat het eigenlijk met jou? 

Ik stuur een ansicht van de duinen 

De zee is heerlijk, niet te koel 

Ik was zo net nog in het water 

Ik huur de hele dag een stoel 

Twee meter verder zit een pater 

Hoe gaat het eigenlijk met jou? 

Ik wacht en wacht maar taal noch teken 

Ik blijf hier zeker nog twee weken 

Hoe gaat het eigenlijk met jou? 

Koen Met mij: goed 

De lucht is donker, zwart als roet 

Ik hoor de wind hoog klagen 

Het giet al zeven dagen 

Hoe gaat het eigenlijk met jou? 

Ik stuur de kaart maar post restante 

Ik ben doorweekt aan alle kanten 

En zit te rillen van de kou 

Aagje Ik ben al redelijk verbrand 

En geef mijn geld grif uit aan drankjes 

En lig langdurig op het strand 

En breng de avond door op bankjes 



Er liep een ober met me mee 

Die op de hoek met mij wou trouwen 

Ik zei voorlopig vriendelijk: nee 

Ik vond het al met al wat gauw en 

Hoe gaat het eigenlijk met jou? 

Ik heb precies één kaart ontvangen 

De ober staart in wild verlangen 

Toch denk ik niet dat 'k van hem hou 

Koen De zon schijnt 

Het water in de goot verdwijnt 

't Is nat op het terras maar 

Het uitzicht is heel mooi daar * 

Hoe gaat het eigenlijk met jou? 

Ik weet niet goed meer wat te schrijven 

Ik voel het weer nu aan den lijve 

Ik heb sinds gisteren een kou 

Samen Hoe gaat het eigenlijk met ons? 

Het is per slot al lang geleden 

Aagje Ik eet uit heimwee steeds bonbons 

Koen Ik schop de schelpjes zonder reden 

Samen Het is niet leuk zo zonder jou 

Twee weken lijken wel op eeuwen 

Koen Ik slenter wat en voer de meeuwen 

Samen We zien elkaar waarschijnlijk gauw 

 

* De oorspronkelijke tekstregel 'Je zit wel achter glas daar' en werd veranderd vanwege een gewijzigde locatie. 


