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23 Postbode Paulus erft een circus 

 

Hoera ik heb een circus 

Ik ben een directeur 

Ik krijg een hoge zije 

Een paard om op te rije 

Een zweep om mee te knallen 

De sleutels van de stallen 

Een auto met chauffeur 

Ik, ik ben een directeur 

Daar heb ik al als jochie 

Gedurig aan gedacht 

Dan zag ik uit het venster 

Het circus, in de nacht … 

De lichtjes om de tent heen … 

De tetterde-tet muziek 

Dames en heren 

Hooggeëerd publiek … 

Hoera ik heb een circus 

Ik ben de grote pief 

Ik schetter aan de kassa 

Ik let er op de massa 

Ik leid de boel in banen 

Ik voer de leeuw bananen 

En alle apen bief 

Ik, ik, ik, de hoge pief 

Hoera ik heb een circus 

Ik ben een directeur 

Horloge uit mijn vestzak 

Een knik naar de orkestbak 

Want iedereen is binnen 

Het circus kan beginnen 



Een feest van klank en kleur 

Ik, ik, ik ben de directeur 

Dat wou ik al als jochie 

Dat was mijn grote hoop 

Wanneer ik in de middag 

Al om het circus sloop 

Een gaatje in het tentdoek 

Dat scheelde weer een piek 

Dames en heren 

Hooggeëerd publiek … 

Maar nou hèb ik een circus 

En ik ben directeur 

Ik mag voor niks naar binnen 

Ik ga de centjes innen 

Ik mag de leeuwen aaien 

En alle scepters zwaaien 

En verder geen gezeur 

Ik, ik ben de directeur 

Ja, ik heb een circus 

En ik ben directeur 

Ik mag voor niks naar binnen 

Ik mag de centjes innen 

Ik mag de leeuwen aaien 

En alle scepters zwaaien 

En verder geen gezeur 

Ik, ik ben de directeur 


