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Ik zit me te vervelen 

'K zit hier al een tijd 

Kom je buiten spelen? 

Ik heb een doos met krijt 

Zullen we weer trouwen in een oude sprei? 

Nee, je komt niet 

Wat gemeen 

Nee, je speelt niet meer met mij 

Je praat wel fraai 

Je maakt lawaai, je roept me toe 

Je bent m'n vriendje 

Maar nou ben je 't moe 

Pap maar met een ander meisje aan 

Je mag van mij weggaan 

Bah papegaai!  

Al praat je fraai ... 

't Is maar lawaai ... 

Ik zit hier op de stoeprand 

Ik heb mijn huiswerk af 

't Geeft niet of ik roep, want 

Je hebt nog regels straf 

Het geeft niet of ik snoep heb, want 

Je liep me glad voorbij 

Nee, je kijkt niet 

Wat gemeen 

Nee, je speelt niet meer met mij 

Je praat wel fraai 

Je maakt lawaai, je roept me toe 

Ik was je vriendje 

Maar nou ben je 't moe 



Pap maar met een ander meisje aan 

Je mag van mij weggaan 

Hé papegaai 

Al praat je fraai ... 

't Is maar lawaai ... 

We spelen nooit meer winkeltje 

Knikker maar alleen 

Hinkel in je eentje 

Om de vijver heen 

Kijk maar bij 'n ander af 

Al heb je ook berouw 

Trek een ander aan z'n mouw 

Nee, ik speel niet meer met jou 


