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Paulus Wanneer d'r iemand duiven tovert uit een groene hoed 

Dan vraag ik me beslist niet af, hoe of die man dat doet 

Dan zeg ik alleen: waarom? 

Waarom is dat nou nodig? 

Waarom drie duiven uit een hoed? 

Helemaal overbodig! 

Ik heb niet om konijn gevraagd! Nee, ook niet uit een mouw! 

En niet om rooie balletjes en nooit om schoppenvrouw 

De mensen klappen! Oliedom! 

Helemaal ernaast! 

Waarom konijnen uit een mouw? 

Mijn naam is haas 

Mijn naam is haas, mijn naam is haas! 

Ik vind 't griezelig en eng en da's voldoende! 

D'r was een temmer, die zijn tijgers allemaal zoende! 

U vindt het flink maar ik zeg: dwaas! 

Mijn naam is haas, mijn naam is haas 

Kinderen Zijn naam is haas, zijn naam is haas 

Meisje Ik ken een man die vlammen eet, en degens in kan slikken! 

Paulus Dat moet ie zelf weten, hij, maar ik zou het vertikken! 

Waarom? Waarvoor, om wie, om wat? 

Waarom is dat nou nodig? 

Is deze man soms ondervoed? 

Helemaal overbodig! 

Meisje Ik ken een man die diepzeeduikt, hij blijft minuten onder! 

Nou heppie wel een zuurstoffles, maar meestal gaat ie zonder 



Jongen En mijn oom kent de toekomst: hij leest hem in de kaas 

Hij ziet 't aan de gaatjes, zegt ie 

Paulus Mijn naam is haas! 

Samen Mijn naam is haas, mijn naam is haas! 

Paulus Ik zag een heer, die beren beet 

Ik vroeg: wat doet u? 

Hij zei: ik bijt, ik bijt een beer!  

Ik riep: ik groet u! 

U vindt het flink maar ik zeg: dwaas! 

Mijn naam is haas 

Kinderen Zijn naam is haas, zijn naam is haas 

Samen Mijn naam is haas, mijn naam is haas 

Wanneer het griezelig is en eng, laat ik mij bidden 

Ik zaag een dame niet om niemendal doormidden 

U vindt het flink maar ik zeg: dwaas! 

Mijn naam is haas, mijn naam is haas, mijn naam is haas 

 Mijn naam is haas, mijn naam is haas 

Wanneer het griezelig is en eng, laat ik mij bidden 

Ik zaag een dame niet om niemendal doormidden 

U vindt het flink maar ik zeg: dwaas! 

Mijn naam is haas, mijn naam is haas, mijn naam is haas 


