SOFRELY:

NA DE KERST

Tekst
Bram van Erkel

Muziek
Joop Stokkermans

Uitgevoerd door
Wieteke van Dort, Koor

Alternatieve titel
Afscheid 1969

Aflevering
13 Oebele in de kerstvakantie

Aagje De boom met de lichtjes
En engelenhaar
Moet strakjes verdwijnen

Kinderen = Wat naar, wat naar

Aagje De kleurige ballen gaan terug in de doos
Kinderen  De zilveren engeltjes

Aagje De klokjes met bengeltjes

Samen Zien we pas terug na een
Heel lange poos

Kinderen  Het stalletje blijft nog
Wel eventjes staan

Aagje Maar zes januari
Dan is 't gedaan
De os en de ezel
En 't kindeke teer

Kinderen  De schaapjes met krulletjes

Aagje Het mos en al die spulletjes
Samen Zie je na heel lange maanden
Pas weer

Kinderen De maanden en de weken
Zijn allemaal op



Aagje

Samen

Nog vier dagen over
En dan is 't stop

Gaat negenenzestig

In 't doosje terug

En al wat je pruilen deed

't Verdriet dat je huilen deed

Zie je dan nooit van je
Leven terug



