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OEBELE IS HUPSAKEE (2013)

Tijdens het concert dat Rob de Nijs in Carré gaf op 13 januari 2013 ter gelegenheid van zijn 70e
verjaardag, zongen Wieteke van Dort, Loeki Knol, Margreet Heemskerk en het koor een speciaal voor
de gelegenheid geschreven tekst op de bekende eindtune van Oebele.
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Oebele is hupsakee
Oebele is hupfalderiere
Oebele is jippiejé

Drie maal in de rondte
Olé

Rob dee' op een keer in Oebele mee
Rimrammelare, met de kids

Gewoon een meneer die een rolletje dee'
Hij zat in het elftal, als spits

Oebele is hupsakee
Oebele is hupfalderiere
Oebele is jippiejé

Drie maal in de rondte
Olé

Die rol heeft-ie hartstikke goed gedaan
Feyenoord raakte van de kook

Hij pakte een rol in Hamelen aan
Rimrammelare, wij ook!

Oebele is hupsakee
Oebele is hupfalderiere
Oebele is jippiejé

Drie maal in de rondte
Olé

En iedereen die een halve eeuw leeft
Leve De Nijs en de nostalgie

Zat heel zijn jeugd aan de buis gekleefd
Net één en twee maar, niet drie



Oebele is hupsakee
Oebele is hupfalderiere
Oebele is jippiejé

Drie maal in de rondte
Olé

En wij uit het koor, want dat houdt nooit op
Rimrammelare, jippiejé

Die noemen hem nog, als het moet, oom Rob
Maar zoenen je hier in Carré!

Oebele is hupsakee
Oebele is hupfalderiere
Oebele is jippiejé

Drie maal in de rondte
Olé

Drie maal in de rondte
Olé



