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RITIE IN DE ARRESLEE
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Aflevering
14 Het groot hocus-pocus-pas konkours

Koen en Aagje Een ritje in de arreslee
Ik naast jou
En jij naast mij
En alles om ons heen viert winterfeest
Een ritje in de arreslee
Het bellentuig rinkinkelt blij
De wereld is nog nooit zo wit geweest

Aagje Het paard gaat klip-klap-klop zijn gang
Koen Voor mijn part draaft hij dagenlang

Koen en Aagje En waar naartoe? Ik heb geen idee
Nou ja -- we rijden rustig mee
In de kling-klang-klingel arreslee

Koen Er zijn er die verzot zijn
Op het rijden in een auto
Een snelle rode auto zonder dak

Aagje En anderen die willen
Enkel reizen in een vliegtuig
Dat gaat zo snel en 't geeft zoveel gemak

Koen en Aagje We hebben daar begrip voor
Maar 't is niet ons idee
We zitten liever met zijn tweetjes in een arreslee

Een ritje in de arreslee

Ik naast jou

En jij naast mij

En alles om ons heen viert winterfeest
Een ritje in de arreslee
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Koen en Aagje

Het bellentuig rinkinkelt blij
De wereld is nog nooit zo wit geweest

Het paard gaat klip-klap-klop zijn gang
Voor mijn part draaft hij dagenlang

En waar naartoe? Ik heb geen idee
Nou ja -- we rijden rustig mee
In de kling-klang-klingel arreslee

Oom Karel vindt een wandeling
Op geitenwollensokken
De allerhoogste vorm van reisgenot

Mijn tante Josefien is
Naar haar zeggen op het reizen
Per superluxe stoomboot zeer verzot

Wij kunnen dat begrijpen
Maar doen daar niet aan mee
Wij reizen liever met zijn tweetjes in een arreslee

Een ritje in de arreslee

Ik naast jou

En jij naast mij

En alles om ons heen viert winterfeest
Een ritje in de arreslee

Het bellentuig rinkinkelt blij

De wereld is nog nooit zo wit geweest

Het paard gaat klip-klap-klop zijn gang
Voor mijn part draaft hij dagenlang

En waar naartoe? Ik heb geen idee
Nou ja -- we rijden rustig mee
In de kling-klang-klingel arreslee



