
 

TUIG 

Tekst 

Harrie Geelen 

Muziek 

Joop Stokkermans 

Uitgevoerd door 

Ab Hofstee, Wim van den Brink, Koor 

Aflevering 

21 Oebele houdt verkiezingen… 

 

Engelbracht Ze hebben van dat lange haar 

Paulus  Ik zag er een met strikkies 

Engelbracht Ik zag er een in berevel 

Paulus  Het zijn me ook de heren wel 

Ze roken stiekem stikkies 

Engelbracht Allemaal?  

Paulus  Allemaal! 

Engelbracht Ze lopen in hun blote buik 

En zwaaien met gitaren 

Paulus  Ze liggen maar en doen maar wat 

En praten helpt je ook geen spat 

Engelbracht Ze bietsen je sigaren 

Allen  Tuig, tuig, tuig, allemaal tuig 

Maffen in de binnenstad 

Tjonge, ze verzinnen wat 

Tuig, tuig, tuig, allemaal tuig 

Paulus Had ik vroeger niet gelapt 

Was ik zo van school getrapt 

Engelbracht Ik zal het blijven roepen 

Met een zere huig … 

Allen  Tuig, tuig, tuig, allemaal tuig 

Engelbracht Mijn neef zit keurig op kantoor 

Hij heeft een nette scheiding 



En als ie goeiemorgen zegt 

De rommel in zijn laatjes legt 

Dan komt ie in de leiding 

Paulus  Nee toch?  

Engelbracht Beslist toch! 

Paulus Ze zwaaien niet op Prinsjesdag 

Ze staan niet langs de stoep 

Ze leven er maar – hop – op los 

Ze kijken ook nooit naar de TROS 

Alleen naar Betty Boop 

Allen  Tuig, tuig, tuig, allemaal tuig 

Engelbracht Allemaal van dat lange haar 

Paulus  Ze zitten maar en hangen maar 

Allen  Tuig, tuig, tuig, allemaal tuig 

Paulus  Stickers op je autoruit 

Engelbracht Ik kan er maar niet over uit 

Ik zal het blijven roepen 

Met een zere huig 

Samen  En wat ze ook voor nuttigs doen 

Ik erger me voortdurend groen 

Allen  Tuig, tuig, tuig, allemaal tuig 

Kinderen Tuig! 


