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1 Vijftig minuten rond de tien 

 

Samen  Welkom in Oebele 

  Oebele parompompom 

  Snel, kom naar Oebele 

Koen  Vraag niet waarom, maar kóm! 

Samen  Hoepel naar Oebele 

  Rondom de reuze-eik 

  Luier in Oebele 

Aagje  Doe maar een keus en kijk 

Koen  Dit is de deur van de regisseur  

  Hij regisseert dit keer in kleur  

  Hij heet Augustus Rozegeur 

Kinderen Oebele boem - de regisseur 

Aagje  Dit is het grote Oebeler plein 

  Er hoort een grote eik te zijn 

  Hij is helaas nog heel erg klein 

Kinderen Oebele boem - dat was het plein 

Koen  Dit is het Oebeler dorpshotel 

  Met gasten - kijk, hier is een stel 

  Affijn, je ziet ze straks nog wel 

Kinderen Oebele boem ... hotel 

Kind  Dit is nou - kom, hoe heet je? 

Koen  Koen 

Kind  Hij kan de knapste dingen doen 



Kinderen Oebele boem 

Kind   En dat was Koen 

Koen  En daar zit Aagje Ritsema 

  Loopt ze niet rond, dan zit ze maar 

  Maar echt iets doen, dat vindt ze naar 

Kinderen Oebele boem! 

Koen  Uh! Ritsema! 

Kinderen Welkom in Oebele 

  In Oebele parompompom 

  Snel, kom naar Oebele 

  Vraag niet waarom 

Koen  Kom, kom! 

Kinderen Zoef zoef, naar Oebele 

  Bom, sla de dikke trom 

Koen en Aagje Wie wil naar Oebele? 

Koen  Wie wil? 

Kinderen Ik! 

Koen  Dan kóm!  

Koen en Aagje Welkom in Oebele  

  In Oebele parompompom  

  Snel kom naar Oebele  

  Vraag niet waarom, maar kom  

  Kom kijk naar Oebele  

  Dans door de erepoort  

  Dans dwars door Oebele  

  Hoort, zegt het voort 


